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tekst en muziek: Henk Harmsen

Jizo vroeg Hogen: ‘Waar ga je heen?’.
‘Ik dwaal maar wat rond’, antwoordde Hogen.

‘Wat vind je van dat dwalen?’ vroeg Jizo.
‘Ik weet het niet’, antwoordde Hogen.

‘Niet weten is het meest intieme’, merkte Jizo op.
Op dat moment ervoer Hogen verlichting.
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